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¢ Muziek voor de dienst
+» Welkom & Mededelingen
¢ Zingen (staan): De kracht van Uw liefde (OPW 488)

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken

voor de kracht van Uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichter bij

dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen

diep in mij.

En Heer, leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven

door de kracht van Uw liefde.

Refrein 2x

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.
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Stil worden (staan)
Votum & groet (staan)
Zingen: Psalm 139 (PsalmProject)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open, ligt alles open, ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij,

Uw ogen waken over mij,

van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.

O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van 't leven.
O God hou mij geheel omgeven

en leid mij op, en leid mij op. En leid mij op de weg van 't leven.

En leid mij op, en leid mij op, ja leid mij op de weg van 't leven.

Bidden

Kindermoment
De kinderen (t/m groep 4) mogen naar de KinderKerk

Zingen: Lopen op het water (OPW 789)

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.



U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U

en U van mij.

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.

Refrein

2x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in Uw nabijheid.

Refrein
Lezen: Markus 4 : 35 - 41 (NBV21)

35) Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei
Hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’

36) Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot
waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het
meer op.

37) Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de
boot, zodat die vol water kwam te staan.
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38) Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze
maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet
schelen dat we vergaan?’

39) Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend
toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees still’ De wind ging
liggen en het water kwam helemaal tot rust.

40) Hij zei tegen hen: “Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie
nog steeds niet?’

41)Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar:
‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem
gehoorzamen?’

Zingen: Amazing Grace (John Newton)

Amazing grace! how sweet the sound
That saved a wretch like me!

| once was lost, but now am found,
Was blind, but now | see.

"Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.

How precious did that grace appear

The hour | first believed!

Amazing grace! how sweet the sound
That saved a wretch like me!

| once was lost, but now am found,
Was blind, but now | see.

Preek

Zingen: Tienduizend redenen (OPW 733)
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel,

prijs nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;

0 mijn ziel,

verheerlijk Zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein 2 x

Verheerlijk Zijn heilige naam.

Verheerlijk Zijn heilige naam.

Verheerlijk Zijn heilige naam.

Bidden & danken

Wat breng jij bij Jezus?

Zingen (staan): Jezus overwinnaar (OPW 832)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.



U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Refrein:

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:
naam boven alle namen, hoogste Heer!

Refrein 2x

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Refrein



< Zegen

«»+ Zingen: De zegen (OPW 845)

(2x)

De Heer zegent en beschermt jou,
Hij schijnt zijn stralende licht,
genadig op jou.

De Heer ziet jou en bewaart jou;
Hij geeft vrede.

Refrein:
Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen

De Heer zegent, en beschermt jou,
Hij schijnt zijn stralende licht,
genadig op jou.

De Heer ziet jou en bewaart jou;
Hij geeft vrede.

(Refrein)

(3x)

Mag zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;

ook je zonen en je dochters

en hun zonen en hun dochters.

De Heer Zelf zal voor je uitgaan,
Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je: Hij is bij je. Hij is bij je.



In de morgen, in de avond,

als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde:

Hij is bij je. Hij is bij je.

Hij is bij je. Hij is bij je.

Hij is bij je. Hij is bij je.

Hij is bij je. Hij is bij je.

(Refrein 2x)
Muziek na de dienst: Forever (Kari Jobe)
Ontmoeting

Van harte welkom in de koffiehoek achterin de kerk voor
ontmoeting en iets te drinken.



Volgende diensten
ledere zondagmorgen ben je om 10.00 uur van harte welkom!

Themadienst
De eerstvolgende themadienst in deze kerk is op zondag 1
oktober 2023. Spreker is dan Arend Voogt.

Praten
Heb je na de dienst behoefte om met iemand te praten? Wij
staan voor je klaar en luisteren graag naar jouw verhaal.

Tips & reacties
Heb je ideeén over de inhoud of vorm van de dienst, laat het
weten. Reacties mogen naar faithkapelle@gmail.com
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