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Opwekking 337

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer, van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,

ik prijs U met al mijn kracht,

met heel mijn hart, met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Welkom in Gods huis — LEV

Welkom van waar je ook komt

‘t maakt niet uit waar je wieg ooit stond

Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt

God is de gastheer vandaag

In Zijn huis is er altijd plaats

Kom erbij, hier is hoop

Hoe je leven ook loopt

Want God is de gastheer vandaag

Refrein:

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis

Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis



God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan

Neem je mooie cv

Of je strafblad maar mee

Want God heeft Zijn deur openstaan

Refrein

Welkom

Opwekking 430

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.



10.000 reasons — Matt Redman

Refrein:

Bless the Lord oh my soul
Oh my soul

Worship His Holy name
Sing like never before

Oh my soul

I'l worship Your Holy name

The sun comes up

It's a new day dawning

It's time to sing Your song again
Whatever may pass

And whatever lies before me
Let me be singing

When the evening comes

Refrein

You're rich in love

And You're slow to anger
Your name is great

And Your heart is kind
For all Your goodness

I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find

Refrein

And on that day

When my strength is failing
The end draws near

And my time has come

Still my soul will

Sing Your praise unending
Ten thousand years

And then forevermore

Refrein

Bless the Lord oh my soul

Oh my soul

Worship His Holy name

Sing like never before

Oh my soul

I'll worship Your Holy name
Yes I'll worship Your Holy name
I'll worship Your Holy name



Gebed

Bijbellezing Genesis 37:6-25 (Bijbel in Gewone Taal)

Jozef zei: ‘Moet je horen wat ik gedroomd heb. We waren op het land
aan het werk. We bonden het gemaaide koren bij elkaar in bossen.
Opeens ging mijn bos koren rechtop staan. Toen kwamen jullie bossen
koren om mij heen staan en ze maakten een diepe buiging voor mijn
bos koren.” De broers zeiden tegen Jozef: ‘Denk jij soms dat je koning
wordt? Dat je over ons kunt regeren?’ Toen hij over die droom
vertelde, kregen ze een nog veel grotere hekel aan hem.

Later kreeg Jozef weer een droom. Hij vertelde ook die droom aan zijn
broers: ‘lk droomde dat de zon, de maan en elf sterren een diepe
buiging voor mij maakten.’ Jozef vertelde die droom ook aan zijn
vader. Maar die zei boos: ‘Wat is dat voor een droom! Je denkt toch
niet dat je moeder, je broers en ik voor jou zullen buigen?’ Jozefs
broers waren jaloers op hem. Zijn vader dacht nog vaak aan die
dromen.

Op een keer waren de broers van Jozef met de schapen en de geiten
naar de stad Sichem gegaan. Toen zei Jakob tegen Jozef: ‘Je broers zijn
met de kudde naar Sichem. Ga eens naar hen toe en vraag hoe het met
hen gaat. Kijk ook of het goed gaat met de dieren. En kom dat dan aan
mij vertellen.’” Jozef zei: ‘Dat is goed.’



Jozef ging vanuit het dal bij Hebron naar Sichem. Daar kwam hij in het
veld een man tegen, die vroeg: ‘Wie zoek je?’ ‘lk zoek mijn broers,” zei
lozef. ‘Hebt u ze misschien ergens gezien, met hun kudde?’ De man
zei: ‘Ze zijn hier alweer weg. Ze zeiden dat ze naar de stad Dotan
gingen.’ Toen ging Jozef ook naar Dotan, en daar vond hij zijn broers.

De broers zagen Jozef al in de verte aankomen. Voordat hij bij hen was,
bedachten ze een plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kijk,
daar heb je die dromer! Kom, laten we hem vermoorden en in een put
gooien. Dan zeggen we dat hij opgegeten is door een roofdier. Dan
zullen we wel eens zien of zijn dromen uitkomen!

Toen Ruben dat hoorde, zei hij: ‘Nee, laten we hem niet doodslaan.
Een moord is niet nodig. Gooi hem in één van de putten hier in de
woestijn, maar vermoord hem niet.” Ruben was van plan om Jozef te
redden en om hem terug te brengen naar zijn vader.

Toen Jozef bij zijn broers kwam, grepen ze hem vast. Ze trokken zijn
mooie gekleurde jas uit en ze gooiden hem in een put. Het was een
waterput, maar er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten.

Luisterlied: De toekomst — 3J’s

De blikken op oneindig

Wat ik in de achteruitkijkspiegel bekijk
Wordt kleiner, kleiner, tot het verdwijnt
Zware stukken of een U-bocht

Beide handen aan het stuur of ik vlieg eruit
En ik rij, en ik rij tot het bittere eind



Refrein:

Zo rijden we de toekomst in

Ik heb nog wel een weg te gaan

We bewegen, maar we cruisen niet

We vechten om de linkerbaan

Er is wellicht een wonder nodig om te komen
Waar we naar toe willen gaan

Maar we doen het op gevoel

Het beste moet nog komen

Wat gisteren nog ver was

Is morgen alweer ergens ingehaald

Want de tijd is geheim, leven sneller dan wij
Maak je niet druk want het gebeurt toch

Zo moeten we maar doorgaan allemaal

Weet dat jij mij begrijpt als je toetert naar mij

Refrein

We rijden de toekomst in

We rijden en rijden verder weg

We rijden de toekomst in

En ik rij, en ik rij, en ik rij

En ik rij, en ik rij, en ik rij

Zo rijden we de toekomst in

Ik heb nog wel een weg te gaan
We bewegen, maar we cruisen niet



We vechten om de linkerbaan

Er is wellicht een wonder nodig om te komen

Waar we naar toe willen gaan
Maar we doen het op gevoel
Het beste moet nog komen

Overdenking

Toekomst vol van hoop — Sela

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Refrein



Ik zal er zijn — Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



Dankgebed en voorbede

Rescuer — Rend Collective

There is good news for the captive

Good news for the shamed

There is good news for the one who walked away
There is good news for the doubter

The one religion failed

For the Good Lord has come to seek and save

Refrein:

He's our rescuer

He's our rescuer

We are free from sin forevermore
Oh how sweet the sound

Oh how grace abounds

We will praise the Lord our rescuer

He is beauty for the blind man

Riches for the poor

He is friendship for the one the world ignores
He is pasture for the weary

Rest for those who strive

Oh, the Good Lord is the way, the truth, the life
Yes, the Good Lord is the way, the truth, the life



Refrein

So come and be chainless
Come and be fearless
Come to the foot of Calvary
'Cause there is redemption
For every affliction

Here at the foot of Calvary

Refrein

Zegen

Liedboek 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jullie zijn van harte uitgenodigd om gezellig na te

borrelen met chips & cola (of iets anders)



Collectedoel: Stichting Baby Hope

Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in
voor kraamprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en
Oost-Europa. Doel is meer hygiéne tijdens
bevallingen, zodat meer vrouwen hun
pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan
kunnen drukken.

Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een
moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde
weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een
etwerk van 275 inzamelingspunten door heel Nederland.
Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst

27 kraamprojecten in 10 landen!

Ook in Kapelle zamelt Stichting Baby Hope
ongebruikte kraampakketten in. Dit kan u
bijvoorbeeld inleveren bij familie Smallegange,
Klaproos 98, kijk voor andere adressen op
de website: www.stichtingbabyhope.org

Alvast bedankt voor uw gift en lever uw
ongebruikte kraammateriaal in!



